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In het voorjaar van 2011 ben ik samen met mijn 

vader naar Nepal geweest om een wandeltocht 

te maken in het Annapurna-gebergte. Een trek-

tocht van tien dagen. Zelf de rugzak op de rug 

en slapen in eenvoudige accommodaties bij de 

locale bevolking. We kwamen aan in Kathmandu. 

Als je na een vlucht van tien uur even rust wilt 

vinden, moet je niet in Kathmandu zijn. Overal 

waar je maar kijkt zie je mensen die je van alles 

willen verkopen. Vanuit Kathmandu zijn we 

naar Pokhara gegaan. Dit ligt 200 kilometer 

naar het noorden aan een prachtig meer met 

het Annapurna-gebergte op de achtergrond. En 

zeker niet onbelangrijk: er ligt ook een golfbaan. 

Het wandelen in de bergen was natuurlijk fantas-

tisch, maar dat is niet wat jullie willen lezen. Het 

gaat om de golfbaan!

 

Prikkeldraad 

Eerst een fiets huren voor 2 euro om bij de golf-

baan zien te komen. Als de fiets het al zo ver 

redt… De gemiddelde stationsfiets in Nederland 

ziet er beter uit, maar hij brengt me tot bij de 

golfbaan. Het is nog even zoeken waar de ingang 

is. De golfbaan zie ik wel al liggen, alleen is het 

hele terrein afgezet met hekken en prikkeldraad. 

Golf is niet weggelegd voor de gemiddelde 

Nepalees en die willen ze dus ook niet op de 

baan hebben. Als ik het hek door fiets, kom ik 

over de drivingrange bij het clubgebouw van The 

Himalayan Golfcourse. De meeste weilanden bij 

ons zijn korter gevreten door de koeien dan dat 

hier gemaaid is. Maar dit mag de pret niet druk-

ken en ik meld me netjes bij de caddymaster. Een 

jongen van 16 jaar, die later ook mijn caddy blijkt 

te zijn. 

 

Antiekmarkt 

De baan stamt uit 1981, evenals de golfset die 

ik krijg. Op een antiekmarkt zouden ze nog 

het nodige geld op kunnen brengen. Eenmaal 

de baan in is het genieten geblazen! Er zijn 11 

Greenkeepen en golfen tussen de 
groten der aarde
Het gras bij ons op de weilanden is korter…

Nepal, het land van de machtige Himalaya’s. Maar liefst acht van de veertien bergen boven de 8.000 meter bevinden zich in Nepal. Niet zo 

gek om te bedenken dat dit het walhalla is voor bergbeklimmers en wandelaars. Jaarlijks reizen er duizenden mensen af om aan de voet van 

’s werelds hoogste bergen te staan. Je hebt er de Mount Everest in het zuiden en het Annapurna-gebergte naar het noorden. Nepal stond in 

2010 op de 18e plaats van armste landen ter wereld. Dan denk je dus niet meteen aan golfbanen of een golfvakantie. 
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Golf is niet weggelegd voor de gemiddelde Nepalees.

"De meeste weilanden bij 

ons zijn korter gevreten 

door de koeien dan dat hier 

gemaaid is"
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holes. Je kunt ze aanspelen van diverse teeboxen, 

zodat je toch 18 holes kunt lopen. Dwars over 

de fairways stroomt een rivier en deze moet je 

diverse keren overbruggen om bij de greens te 

komen. Bij iedere hole zie je op de achtergrond 

de prachtige bergen met de eeuwige sneeuw. 

Wat wil je nog meer! Een lage score zit er helaas 

niet in op deze baan.  

Handschaar 

De greens worden hier met een handschaar 

geknipt. Je ziet dus een aantal mensen bij elkaar 

zitten met een schaar in hun hand om hun ding 

te doen. Twee zitten te knippen, drie zitten er toe 

te kijken! Helaas heb ik er geen foto’s van. Over 

de fairways lopen trouw schapen hun ronde om 

als greenkeeper te fungeren. Het speelt op deze 

baan dus net iets anders dan bij ons. En je maakt 

vaker een 3-putt dan een 2-putt. Mijn caddy 

blijkt ook een aardige bal te kunnen slaan en hij 

speelt de laatste holes mee. Het blijkt dat hij han-

dicap 7 heeft en verder wil in de golfsport. Een 

knappe prestatie op zo’n baan! Na vier uur lopen 

in de bloedhete zon zit dit speciale rondje golf er 

helaas alweer op. Ik bedank de caddy en ga met 

een tevreden gevoel terug naar het hotel.  

Wie twijfelt tussen Portugal, Spanje of Nepal als 

golfbestemming, raad ik toch de eerste twee 

landen aan. Qua natuur is Nepal verreweg het 

mooist. Al met al een mooie ervaring die ik zeker 

niet had willen missen. 

Schapen lopen trouw hun ronde om als greenkeeper te fungeren.

"De greens worden 

hier met de handschaar

 geknipt"

Bij iedere hole zie je prachtige bergen op de 
achtergrond.

Achtergrond

"Je maakt vaker 

een 3-putt dan 

een 2-putt"


